
Liturgie voor zondag 14 september 
Voorganger: ds. Annemieke de Bruijn uit Culemborg 
 
OM TE BEGINNEN  
 
Voorbereidende stilte  
Welkom en mededelingen  
 
Aanvangslied/psalm  84: 3 en 6 
 
Groet en Bemoediging: 
Drempelgebed 
V: Heer, wij zijn mensen van U, op zoek naar inspiratie, op zoek naar een nieuw begin.  
 Woon in ons hart als wij leeg zijn en zonder hoop.  
 Breng ons terug bij U, als wij U hebben verlaten.  
G: Inspireer ons door uw woord en maak ons één door uw Geest, zo bidden wij:  AMEN 
 
Kyrie:  wij zingen lied  272  
Glorialied:  981: 1,2,4,5 
 
Gebed van de zondag 
 
RONDOM DE BIJBEL  
1e Schriftlezing  Exodus 32:7-14 
Lied 322 
2e Schriftlezing: Lucas 15:1-10 
Lied: 339a   
 
Overdenking,  gevolgd door meditatief orgelspel  
 
Lied 103: 1, 3 en 5 
 
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN  
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed gevolgd door het Onze Vader, gezamenlijk 
uitgesproken  
 
Collectemoment  geen rondgang, wel aandacht voor collectedoelen .Collecteschalen in de 
ontmoetingsruimte. 
 
TENSLOTTE  
Slotlied 837 
Zegen, besloten met gezamenlijk gezongen Amen.  
 


